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Editörden... 


Bu ay dergiyi suç üzerine yazılardan oluşturduk. Bana kalırsa suç; hukuk, etik gibi çeşitli 
düşünceleri ve kuralları içine alabilen zamana, mekâna ve kişiye göre değişime uğrayan bir 


değerlendirirken suçluyu arama eğilimindeyiz. Kimin suçlu olduğuna karar vermek olayın 
zihnimizdeki tanımını netleştiriyor sanki. Hatta burada bununla ilgili olarak diyebilirim ki, 
bazen failin olması için illa ki suça gerek olmuyor. Ettiğim son cümleler benim dünya 
görüşümden hayli etkilenmiş gibi görünüyor, değil mi? Suçun hukuki tanımını kendi 
düşüncelerime göre hayat pratiği içinden yeniden yorumluyorum ve kendim için bile geçici 
bir varsayımda bulunuyorum. O halde ilk tanımın şu kısmını gönül rahatlığıyla 
alıntılayabilirim “Suç göreceli bir kavramdır?. Suç hakkında karar verme, algılama ve 
değerlendirme süreçlerimiz değişkenlik gösterir. Sizce Vendetta suçlu muydu? Bunu bir 
izleyici, bir vatandaş ya da hükümetten biri gibi düşünmeye çalışın. Sweeney Todd? Vito 
Corleone? Leon? Peki, Mahsun (Tabutta Röveşata filminden)? Çoğu suç üzerine kurulu bu 
filmleri izlerken nasıl hissettiniz? Suç karşısında her zaman alacaklı hissetmiyormuşuz 
demek. Bunun farkına ben de bu sayıyla birlikte varıyorum. Her yazıyı okurken hislerim 
değişiyor, dönüşüyor. 

Merve, “ “Suç? ve “Çocuk” “başlıklı yazısında suçu ve çocuğu ayrı tırnaklar içine alarak 
birbirinden ayırıyor ve bana Tanrı Kent'in bütün yürek kaldırmazlığını tekrarhissettiriyor. 
Aslı ise iş yeri zorbalığı üzerine yazdığı metinde saldırganlığın iş yerine yansıyan 
boyutlarını bizlere sunarak iş yerinde yaşanan zorluğu şiddetin pencesinden hatırlatıyor. 
Serap, suça yönelmedeki risk faktörlerini antsisosyal kişilik bozukluğu üzerinden yazarak 
bana Otomatik Portakal?ın başlarında Alex karşısında nasıl dehşete düştüğümün ama 
sonunda nasıl üzüldüğümün nedenini söylüyor. 

Zeynep, yine, evrensel literatürü hakkıyla tarayarak daha önce üzerine kafa yormadığım bir 
konudan bahsediyor: “Daha İyi Bir Gelecek İnancı İçin Mi Suçlama?” 

Sizin de okurken düşüncelerinize ve hislerinize dikkat kesileceğinizi umuyorum. 

İyi okumalar. 


ZORBALIK 


Aslı Gül Küçükakyüz 


Hiç düşündünüz mü suç denilen kavram üzerinde? Hayatımızın tam içinde hatta çok 
yakınımızda olduğunu görebildiniz mi? Geçmişte ilk insanlardan bu yana yani insan 
tarihiyle değişen, zamanla evrimleşen ama vahşiliğini hiçbir zaman üzerinden 
atmayan ve kimi zaman acıtan kimi zaman kin tutan kimi zaman da yok eden... Suç 
dendiğinde sizce ufak beyaz yalanlar da dahil mi işin içine? Yoksa suç haberlere 
çokça konu olan insan haklarına aykırı hareketler ve insan canına kast etmek, 
hayvanlara eziyet, doğal tahribata yol açan durumlar, mal ve mülke kasten zarar 
vermek, insan ilişkilerinde suistimal edici eylemler gibi durumları mı kapsar? Siz hiç 
suç işlediniz mi ya da kendinizi suçlu hissettiniz mi? Kim suçluydu, siz mi yoksa 
suça neden olan konu ya da kişiler mi? Bu sorular, birçok benzerini de yanına 
katarak karşınıza çıkabilir ama bu kadar geniş çaplı bir konuya bugün psiko- 
lojinin bir dalını ele alarak değineceğiz bu yazıda. Psikolojide suç konusu 
yalnızca adli psikolojinin değil diğer pek çok değişik disiplinin de 
değindiği bir başlıktır. Böylece suç ve suç psikolojisi farklı branş- 
ların odağı olarak araştırılmış ve incelenmiştir. Psikoloji, insan 
zihnindeki bilinç olaylarını, insan davranışlarını, kişilerarası et- 
kileşimleri, insan ve çevresi arasındaki örüntüleri ve insanın çev- di 
reye uyum stratejilerini inceler (Baymur 2014 akt. Sökmen, 201 5) iğ 
Örgütsel psikoloji ise iş yerindeki insan davranışlarını ve ürün, 
hizmet ya da bilgi üretmek amacıyla etkileşim halinde olan ve 
uyumlu çalışmak zorunda olan işçilerin işleyiş sürecini; bir ara- 
da çalışan işçilerin bulundukları örgütsel yapıyı ve işçi davranış- 
arını etkileyen fiziksel, sosyal, psikolojik çevreyi; insan psiko- 
ojisi ve çalışma koşullarının oluşturduğu mekanizmayı inceler 
(Riggio, 2014 akt. Sökmen, 2015). 1930'larda Amerika ekono- 
mik açıdan çökmüştü ancak bu durumu avantaja çeviren bazı 
psikologlar Hawthorne'daki elektrik üretim tesislerinde çalışma- 
ara başladı ve çalışma alanındaki ışık seviyesinin işçilerin iş 
verimliliği üzerindeki etkisini araştırdılar. Elektrik seviyesi art- 
tıkça verimlilik o oranda artıyordu (Mayo, 1933 akt. Sökmen, 
2015). En nihai sonuç olarak ise işçilerin çevreden değil gözlem- 
endiklerini fark ettiklerinde etkilendikleri idi. 1990'lar ile araştır- 
ma ve uygulama yöntemleri hızla gelişti. Modern zamanlarda ise 
örgütsel psikolojinin işgörenler için eşit bir ortam sağladığı an- 
aşıldı. Bu yazıda, Örgütsel psikoloji'nin temel konularından biri 
olan " zorbalık" yani "bullying" kavramına değineceğiz. 


Bullyine, Türkçe anlamı ile işyerinde taciz, zorbalık, yıldırma, psikolojik terör, 
işyerindeki ERİL ilişki ve düşmanca YEM birçok türünü ST bir 
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kâvramdır (Asunakutlu ve Safran, (2005); akt. 9). 
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atem Öcel tarafından oluşturulan ölçekte örneklem olarak Ankara ili sınırları içinde 
bulunan kamu ve sektörlere ait çeşitli işyerlerindeki 100 işgören kullanılmıştır. 
Yaşları 21 ile 57 arasında olan, 4 56'sı erkek olan katılımcılara önceden 
oluşturulan ölçek maddelerine de maruz kaldıkları sorulmuştur. Oluşturulan 
ölçekte zorbalık kelimesi ya da zorbalığa dair herhangi bir ima yapılmadan” 
"hakkınızda dedikodu yapılması", "üstesinden gelemeyeceğiniz ölçüde faza iŞ 
yüklenmesi" vb sürekli ve ısrarlı bir biçimde yapıldığında zorbalık olarak 
hitelendirilebilecek vakalar belirtilmiştir. Sonuç olarak Einarsen ve Raknes'in 1997'd6 
oluşturduğu İşyeri Zorbalığı Ölçeğinin revize edilmiş formu Türkçe'ye çevrilmiştir, 
ölçeğin küçük çapta oluşu ve işyeri zorbalığının olası sonuçlarından yalnızca iki 
tanesini ele alması ölçeğin olumsuz bir yanı dahi olsa elde edilen bulgular ile ölçeğin 
ülkemizde işyeri zorbalığı konusunda önde gelen araştırmalara yar: san 

eterli psikometrik özellikleri taşıdığı Imüştür (akt. Aydın ve Öcel, 2009). 
Son olarak işyeri zorbalığı yani "bully g" aslında boyut değiştirdiği t k çok 


formuyla hayatın içinde ve insan ilişkilerinde yer almaktadır. Bence, bizler heran 
olumlu eylemlerle dolu bir ortamda yer almasak da yeterli gücü ve bilgiyi elimizde 
bulundurduğumuz taktirde zorbalara gereken cevabi ame verebilecek 
güce sahibiz. Demoralize olup pes etmek yerine harekete geçmeliyiz diyerek 
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BARDAKTAKİ SON DAMLA: 


SUÇ 
Serap Ataş 


Suç, hepimizin bildiği ve sık sık maruz 
kaldığı bir tabir. Bir insanı “suçlu” yapan ve 
onu bu duruma iten sebepleri de kimi zaman 
ele alsak da bazen görmezden gelebiliyoruz. 
Suç işlemeyi, şiddete eğilimde bulunmayı 
etkileyen birçok psikososyal, çevresel ve 
genetik etmen bulunmakta, Peki bu etmenler 
neler ve nasıl suça neden olabiliyorlar? 
Saldırganlığa ve dolayısıyla suça neden olan 
faktörlerden biri de Antisosyal Kişilik 
Bozukluğu. Antisosyal (Toplumdışı) Kişilik 
Bozukluğu DSM 5'te on beş yaşından itibaren 
süren, başkalarının haklarını umursamayan ve 
ihlal eden yaygın bir örüntü halinde olup şu 
kriterlerden en az üçünü içermektedir: 

1- Tutuklanmasına sebep olacak tekrarlayan 
davanışlarda bulunmakla belirlenen, yasal 
yükümlülüklere uymamak. 

2- Çok yalan söylemek, takma isimler 
kullanmak ya da kişisel çıkar ya da zevk 
amaçlı başkalarını dolandırmak. 

3- Dürtüsellik ya da geleceği tasarlamamak. 
4- Sürekli kavgalara katılmak ya da 
başkalarının hakkına el uzatmak ile 
belirlenmek üzere sinirli ve saldırgan olmak. 
5- Kendisinin ya da başkalarının güvenliğini 
dikkate almamak. 

6- Sürekli bir mesleğin olmaması ya da 
parasal sorumluluklarını yerine getirmemekle 
belirlenen, sürekli sorumsuzluk. 

7- Başkasını incitmek, başkasına kötü 
davranmak ya da başkasından çalma 
konusunda aldırmamazlık ya da yaptıklarına 
kendine göre bir bahane bulmak ile belirlenen 
vicdan azabı duymamak, pişman olmamak 
(Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013, s.331). 
Bu tanı kriterlerine baktığımızda, Antisosyal 
Kişilik Bozukluğunun, özellikle yasalarla ve 
polisle başının derde girebilmesi gibi kriterler 


Bu demek değildir ki her Antisosyal Kişilik 
Bozukluğu olan birey suçludur ya da her suçlu 
bu durumdadır; sadece bu iki durum arasında 
genellikle paralel bir örüntü olduğunu 
söylemek mümkündür. Suç davranışı şiddet 
içerip içermediği ve dürtüsel olup olmadığına 
göre ele alınabilir. Dürtüsel nitelikte suç 
davranışı önceden tasarlama (taammüden) ve 
kasıt içermez. Dürtüsel olmayan şiddet 
suçlarında ise kasıt söz konusudur (Coccaro 
ve MeNamee 1998). 

Araştırmalarsa dürtüsel nitelikte suç 
davranışında biyolojik etkilerin daha fazla rol 
aldığını desteklemektedir. Saldırgan olma ve 
merhametli olma davranışlarını tahterevallinin 
iki ucunda gibi düşünelim. Sağlıklı insanlarda 
bu iki uç ufak denge değişkenlikleri gösterse 
bile çoğu zaman denge durumundadır. 
Dolayısıyla sadece saldırgan tutuma bakılıp 
bunun normal ya da anormal olduğuna kanaat 
getirmek yanlış olur. Önemli olan saldırgan 
davranışın hangi durumda ortaya çıktığıdır 
(Bilici, 2009). 

Suç ve suçluluk, çoğunlukla saldırgan 
davranışların sonucunda ortaya çıkan, 
kişilerarası ilişkileri ya da toplum düzeninin 
bozan davranışlar bü , Kişiyi suça iten 
mental hastalıklar ya da duygu durumunda 
bozulmalar olabilir. Bunun nasıl rehabilite 
edilip önlenebileceği; tıbbi ve psikolojik 
tedavinin nasıl olacağı ve esasen çevresindeki 
insanların, en yakınlarının ve de içinde 
bulunduğu toplumun ona karşı izlediği tutum 
büyük önem taşır. 

İnsanın temel ihtiyacı olan sevginin, yakınları, 
özellikle ebeveynleri tarafından karşılanıp 
karşılanmadığı da bireylerin şiddete eğilim 
gösteren ve suç teşkil eden davranışlarda 
bulunmasında belirleyici bir faktör olabilir. 


Bir yolda yürürken, otobüse bindiğinizde, okulda, 
işte; insanların ne seviyede saldırgan davranış 
gösterdiğini ve bu davranışları ortam-bağlam ilişkisi 

içinde değerlendirdiğinizde aslında saldırgan 

davranışa eğilim gösteren kişilerin kimi zaman 

sevgiyi az gören insanlar olduğunu görebilirsiniz. 

Sevgisiz bir kalp, isyan ve öfke doludur. Sürekli bir 
bardağın son yudumunda yaşar ve dış etmenlerle 

gelen saldırganlığa tetikleyici davranışlar onların 

içinde bulunduğu bardaktan taşmasını kolaylıkla 
sağlayacaktır.Organik nedenler, Antisosyal Kişilik 
Bozukluğu ve diğer patolojik durumlar bununla 

büyük oranda ilgili olmakla birlikte, bu tür kişilik 
bozukluklarına sahip olmayan insanlar için de böyle 

bir durumdan bahsetmek olasıdır. 

Psikolojik sağlamlık bu konuda önemli bir etmendir. 
Mevcut literatüre bakıldığında psikolojik sağlamlık 
tanımında üç ana ortak madde ifade ediliyor: a) risk 
ve/veya zorluk, b) olumlu uyum göstermek, baş 

edebilmek, yeterlik, c) koruyucu faktörler (Gizir, 

2016). İşte bu psikolojik sağlamlığı kişiye gs * 
kazandıran da temelinde mizacın etkisi olsa da sevgi 
unsurudur. 

Tüm bunların ışığında, bir kişi eğer hastaysa tedavi 
olabilir; iyileşme oranı, az ya da çok, olacaktır. Kişi 
yalnızsa, hayatını zenginleştirecek insanları hayatına 
katarak, saldırganlık halini ve duygu durumunu 
düzenleyebilecektir. Yani sevgi; temelde insanı 
iyileştiren önemli bir etmendir. Bazen halihazırda 
mevcuttur; bazense onu arayarak bulmak 
gerekebilir. Yine de sevgi ve şefkat insanlar için en 
temel şifa kaynağıdır. Öfke ve saldırganlığı 
anlamlandırmak için kişilik bozukluklarını bilmek 
ve tedavi etmeye çalışmak kadar, sevgiyi, şefkati ve 
merhameti de anlamamız gerekiyor. Sevgi, sevilme 
ihtiyacı insanoğlunun en temel duygusal 
ihtiyaçlarından biri, bu yüzden de saldırganlık 
davranışları sevginin yetersiz olduğu durumlarda 4 
açığa çıkabiliyor. Hem kişilik bozukluklarına sahip 4x 
insanlar için, hem de böyle olmasa bile suça ve suç Z 
işlemeye eğilimli insanlar için o bireyin geçmişinde 

kazandığı sevgiye ışık tutmak gerekebilir. Eğer 
erken yaşlarda böyle bir durum içerisinde sevgi ve 
sosyal destekten mahrum kalmış bir birey varsa; 
esasen çevresinden, ailesinden yeterli desteği, 
olumlu gelişme gözlenebilir; saldırgan 
davranışlarında ve suça eğiliminde bir azalma 
görülebilir. 


SUÇ VE ÇC CUK 
Merve Poltacı 


Yan yana gelmemesi gereken iki kelimeyi aynı cümi | zorunda kalmanın 
üzüntüsü ve ağzımda bıraktığı o berbat hisle yazmaya Ç Evet bahsettiğim iki kelime 
“çocuk” ve “suç”, İlkinin aklımda ve üzerimde bıraktığı e berrak ve yumuşak ise diğeri 
o kadar rahatsız edici ve yan yana çengelli iğneyle ilişti i eğretiler. “Çocuk suçlu” mu 
“suçlu çocuk” mu “çocuk ve suç” mu demek daha doğru olur tartışmasına girmeyeceğim çünkü her 
halükarda çocuğun suçu seçmediği öyle ya da böyle bir şekilde “itildiği” inancındayım. Ki bu 
konudaki literatürün de benimle aynı fikirde olduğunu bilmek bir nebze rahatlatıcı. Suça bulaşan 
çocuk bir şekilde çevresindeki eksiklik ve düzensizliklerin bedelini ödeyen sonra da topluma ödeten 
çocuktur (Çoğan, 2006; akt. Ereş, 2009). Bizim dilimiz her ne kadar dönmese de bu iki kelimeyi yan 
yana getirirken, Batı literatüründe “Juvenile Delingueney” olarak adlandırılan tam çevirisi “reşit 
olmayanın suçluluğu” olan tanım Türkçeye “çocuk suçluluğu” olarak çevrilmektedir ( Polat,2002; 
akt. Ereş, 2009). 
Çocuk kimdir? Suç nedir? Aralarında nasıl bir ilişki olur? diye sormaya başlarken bir yandan 
cevaplamaya çalışalım. 
Çocuk, gelişim dönemlerini yaşayan, toplumsal anlamda birey olma yolunda hazırlanan 18 yaşından 
küçük birey olarak tanımlanır (Ereş, 2009). Mevcut hukuk düzeni 11 yaşını tamamlayıp 16 yaşından 
gün almamış bireyleri k 16 yaşından gün alıp 18 yaşını tamamlamamış bireyleri çocuk olarak 
kabul etmektedir (Uluğtekin, 1991; akt. Ereş, 2009). Yani henüz fiziksel ve mental gelişimi devam 
eden “ihtiyaçları karşılanması gereken” en çok da temel ihtiyaçlarının yanında sevilmeye ve 
korunmaya ihtiyaç duyan toplumun minik üyelerine çocuk diyoruz. 

Klasik suç teorisine göre suç, hukuka aykırı ve kusurlu harekettir (Özgenç, 2005; akt. Ereş, 2009). 
Toplumsal açıdan suç ise topluma zarar veren yahut tehlike teşkil eden eylemlerin tümüdür (İçli, 
2001; akt. Ereş, 2009). 18 yaşından önce bir çocuktan neredeyse hiçbir yasal sorumluluk 
beklemezken kanunla ihtilafa düştüğünde bir yetişkin gibi suçlu addetme meylinde olabiliyoruz. Tek 
başına karar verip oy kullanabileceğine inanmazken bir suçu yetişkin gibi iradeyle yaptığına 
inanabiliyoruz. Malumunuz 18 yaş altı çocuklara cezai indirim uygulanmakta bahsettiğim şey 
aldıkları cezanın süresi değil sadece toplum olarak onları fişlerken ne kadar sert olabildiğimize 
dikkat çekmeye ve çocuk söz konusu olduğunda ellerinizi biraz daha vicdanınıza yakın tutmaya davet 
ediyorum. Dışarıdan kanunla ya da toplumla ihtilafı kolayca görülebilen suçlu eylemin ardındaki 
gerekçeler her zaman o kadar açık olmayabiliyor yahut biz resme odaklanıp onları göz ardı etmeye 
yatkınız. Çocuğun yaptığı yanlış davranışı haklı çıkarmak ya da çocuktur yapar gibi saçma bir 
savunmaya girmiyorum. Dikkat çekmek istediğim nokta tam olarak şu: bir davranış ne kadar yanlış 
görünse de bir çocuk için anlamı, faydası olmaksızın yapılmaz! Marifet çocuğa sadece “Yanlış 
yaptın!” diyip ceza sandalyesine göndermek değil, çocuğu bu davranışa götüren nedenleri fark 
edebilmek. Zira bunları fark etmezsek asla onları anlayamayacağız ve onları anlayamazsak asla 
yardımcı olamayacağız ve onlarla birlikte bir gün bu yanlış hesabın faturasını biz de ödeyeceğiz! 


Çocuğu suça iten nedenler bireysel ve çevresel olarak ikiye ayrılırken şüphesiz çevresel etkenler çok 
daha etkin ve ön plandadır. Bunlar maddi imkansızlıklar, düzensiz ve sağlıksız aile ilişkileri, aile içi 
şiddet, eğitim yoksunluğu, bozuk sosyal çevre ve suça meyilli arkadaş grupları olarak sıralanabilir. 
Çocuğu temelde bir çeşit kaynak arayışından dolayı suça iten nedenlerin başında ekonomik koşullar 
gelmektedir. Dünyada ve Türkiye'de ekonomik durumu yetersiz ve kalabalık ailelerdeki çocukların 
çoğu yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. UNICEF'in (2005) tanımına göre yoksul çocuk, 
yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için gereken maddi ve duygusal kaynaklardan mahrum kalmasıyla 
haklarından yararlanamayan, toplumun bütün ve eşit bir üyesi olarak katılamayan kişidir (akt. Çoban 
2015). Yoksulluğun getirdiği yoksunluk durumu ve birçok temel haktan mahrumiyet çocuk gelişimi 
söz konusu olduğunda son derece dramatik tablolara neden olmaktadır ne yazık ki. UNICEF'in 


ğlık yoksunluğu, barınak yoksunluğu, eğitim 
; akt. Çoban, 2015). Yoksul çocuklar pek çok 
eri için önceliklerini kendi ihtiyaçlarını 
kanalize etmekte ve düşük ücretli işlerde 
a meşgul olma riskleri yükselmektedir (Çoban, 
i larda çocukların en çok karıştıkları suçların 
ol ekonomik kaygıların çocuğu nasıl suça ittiği 


kategorisinde olduğunu U 
konusunda acı bir tablo olarak önün ir ( Özbay, 2008; akt. Çoban, 2015). 
Hükümlülerle yapılan pek çok termektedir ki suçluluğa sokakta yaşama, madde 


kullanımı, okul bırakma gibi problemle dır (Yıldız, 2007). “Sokak” 
bağlamında TBMM 2006 raporu “sokak çocuğu” kavramını iki ana kola ayırmakta ve bağları ve 
beklentileri zayıf olsa da aile iletişimi olanları “sokaktaki çocuklar”, çeşitli nedenlerle bilfiil ailesiz 
durumda olanları ise “ sokağın çocukları” olarak adlandırmaktadır (TBMM, 2006 akt. Çoban, 
2015). Dünya Sağlık Örgütü ise konuyu dört ana başlığa ayırmakta ve sokak dışında bir evi ya da 
aile ferdi olmayanları “sokağın çocuğu” , evine düzenli uğrayanları fakat yine dışarıda olanları 
“sokaktaki çocuk”, “aileleriyle birlikte sokakta yaşayanları “sokak ailesinin bir paçası olan çocuk”, 
gereksinimleri bir kurumca karşılanan çocuğu ise “ kurumdaki çocuk” olarak adlandırmaktadır 
(Dünya Sağlık Örgütü, 2005; akt.Çoban,2015). 


Çocuğu suça iten ya da hataya düşmesine neden olan diğer bir önemli faktör de “aile”dir. Yine 
ailenin ekonomik durumu, üyelerinin arasındaki ilişki, yaşam standartları, barındırdığı suç 
potansiyeli, çocuğa yeteli bakım,ilgi ve sevgiyi sağlayıp sağlayamama yönündeki başarısı, 
ebeveynlerin aşarı denetimsiz yahut çocucuğun bunalıp evden uzaklaşmasına neden olacak kadar 
baskıcı tutuları, çocuktan gelen tehlike sinyallerini okuyup okuyamaması , risk faktörü karşısında 
“geçer” inancına kapılıp önlem almaması gibi pek çok boyutuyla çocuğun hayatında önemli bir yer 
teşkil eden yegane bütünlük olarak son derece kritik değer taşımaktadır. Ailedeki olumsuz tutum ve 
davranışların başında gelen aile içi şiddetin fiziksel ve ruhsal hasarının yanında çocuğa belki de en 
büyük zararı işlerin böyle yürüdüğüne dair inanç geliştirmesi ve şiddeti problem çözmede bir araç 
olarak kanıksaması ve bu düşünce şekliyle geleceğin potansiyel şiddet eylemcisi ve istismarcısı 
olması yönünde bıraktığı izdir (Başoğul vd. 2016). Araştırmalarda suçlu çocukların ailelerinde bir 
ya da daha fazlasına rastlanan koşullar: ailede diğer üyelerin suçlu, alkolik olması, ebeveynlerden 
birinin ya da her ikisinin boşanma, ölüm, hastalık gibi nedenlerle çocuk üzerinde denetimden eksik 
kalması, evin kalabalık olmasıyla ortam şartlarının zorlaşması ve ebeveyn ihmalinin artması ya da 
tam tersi otorite sağlamak amacıyla baskının artması, ekonomik yetersizlikler (İçli, 2001; akt.: 
Ereş,2009). 

Tüm dünya çocukları değerlendirildiğinde çocuk suçluluğunun en riskli ve aktif yaşı 14 
dolaylarında görünmektedir (Temel ve Aksoy, 2005; akt. Ereş, 2009). Grup davranışının insanı en 
çok etkilediği dönemin ergenlik dönemi olduğu göz önüne alınırsa çocuğun içinde bulunduğu suça 
meyilli gruba kendini ispatlamak ya da güç gösterisinde bulunmak yahut destek ve güvenlerini 
sağlamak amacıyla grubun sapkın ve risk taşıyan eylemlerine iştirak etmesi muhtemeldir. Bunun 
dışında çocuk suçluluğu üzerine yapılan tanımlama ve araştırmalar sokağın vaat ettiği sorumsuz ve 
sınırsız hareket alanının cazibesinin çocukları hızla çektiği yönünde hemfikirdir (Güngör,2008). Bu 
sınırsız ve cazibeli alanda çeteleşmenin tabakalarını sergilemek bu tür gruplar açısından daha kolay 
görünmektedir. 

Çocuk suçluluğunu tek bir nedene indirgemek doğru olmayacağı gibi tek bir bakış açısıyla da 
açıklamaya çalışmak eksik ve dolayısıyla hatalı sonuçlara neden olacaktır. Bu nedenle ilgili 
litetarürde biyolojik, psikolojik, sosyal gibi pek çok farklı perspektiften açıklamalar mevcuttur. 
Biyolojik yaklaşımlar genetik faktöler, hormonal dengesizlikler ve beyin anormaliteleri üzerine 
yoğunlaşırken, psikolojik yaklaşımlar kişilik bozukluğu, antisosyal eğilimlilik, içgüdüsellik, 
egosantrizm, gibi faktörlere yönelir. Sosyolojik yaklaşımlar ise çocuk suçluluğunu toplumsal yapı, 
sosyal sorunlar ve sosyalleşme problemleri ile açıklamaya çalışır (Bilgin ve Kızmaz, 2010). Cohen 
“Suçlu Çocuklar” (Delinguent Boys,1955) çalışmasında suç alt kültürünün alt ve orta sınıf 
çatışmasına dayandırır. Buna göre suçlu çocuklar alt sınıftan olanların okulda başarısız olması ve 
yeni güçlü kimlik arayışı ile çeteleşmeye gitmesiyle ortaya çıkmaktadır (Cohen, 1955; akt. Bilgin ve 
Kızmaz, 2010). Gottfredson ve Hirschi'nin “düşük benlik denetimi” kavramsallaştırmasına göre 
suçun ve suçluluğun temelinde çocuğun yetersiz yetişme şartlarından dolayı “düşük benlik 


denetimi” geliştirmesi ve buna bağlı olarak içgüdüsel 

gibi pek çok sağlıksız davranış sergilemesi yatar ( 

Kızmaz, 2010).Sosyal Öğrenme Kuramı ise suçlul 

karşılaşmasını içeren sosyal etkileşim sürecinde 

bulunmasıyla orantılı ortaya çıkmaktadır(Shutterland 

Kızmaz,2010).Bandura'nın aile üzerine yaptığı çalış 

davranışların aile içinde ya da aileni 

sonucu sosyal öğrenme yoluyla edi 

2010).Damgalama teorisyenleri ise etiketlem. 

attığına ve bu durumun mevcut suç tablosunu katladığ 

Bilgin ve Kızmaz, 2010). Sokakta yaşayan çocuklar da find tansiyel suçlu ve sapkın 
olarak görüldüğü için dışlanmaya maruz kalmakta ve dolay ça yönelmeye son derece 
açıktırlar (Bilgin ve Kızmaz, 2010). 


Çocuk ve suç konusu aynı başlık altında toplandığında ceza ve infaz sisteminin de ötesinde sadece 
yapılan davranışın bedeline yönelik değil bu davranışın tekrarını önlemeye ve dolayısıyla çocuğu bu 
davranışa götüren risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelere 
ihtiyaç olduğu muhakkak. Örneğin, 2005'te yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
çocuk adalet siteminin bel kemiğini oluşturmaktadır (Topçuoğlu, 2014). Bu konuda çocuğun her 
türlü bakım, korunma ve destek ihtiyacını kapsayan bir mevzuat olarak yürürlüktedir. 


5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun'un 3. maddesinde infaz 
hizmetlerinin temel amacı “,..hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, 
kanunlara ve toplumsal kurallar saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu 
kolaylaştırmaktır” (Çimen, 2015). Bunun gibi anayasal düzeyde ve kanun boyutunda her geçen gün 
daha çok adım atılmakla birlikte ne yazık ki ülkemizde halen yeterli seviyeye ulaşılabilmiş değildir. 
Uluslararası boyutlarda ise başta İnsan Hakları Sözleşmesi ve daha da önemlisi Çocuk Hakları 
Sözleşmesi gibi bildirgelerle tüm çocukların korunması ve hakları adına çalışmalar ve gelişmeler 
mevcuttur, 


Suç profili söz konusu olduğunda suçluluk ve suçlu profili aniden belirmemekte yalan, mala zarar 
verme, akran zorbalığı gibi davranışlarla başlamakta ilerleyen zamanlarda aşırı alkol tüketimi, 
ehliyetsiz araç kullanma gibi sapkın davranışlarla pekişmekte ve yetişkinlikte aile içi şiddet 
uygulama gibi davranışlarla yerleşiklik kazanmaktadır (Farriyton, 1997;2002; akt. Topçuoğlu 2014). 
Suçlu profilin oluşumu ve le özellikle çocukluk dönemi son derece önemlidir. Kızmaz 
(2006) “Cezaevi Müdavimler: İnatçı Suçlular” adlı çalışmasında suçluların kayda değer bir oranının 
suç işlemeye çocukluk döneminde başladığını tespit etmiştir (Kızmaz, 2006; akt. Bilgin ve Kızmaz, 
2010). Fakat bu durum bize suça bir kez bulaşan çocuk hep suçlu olarak kalır imajı vermemelidir. 
Aksine bu durum ileride kendi ellerimizle potansiyel suçlular yaratmamız için bugünden önleme ve 
iyileştirme adına ne kadar yoğun çaba sarf etmemiz gerektiğini bize göstermelidir. Yavuzer (2011) 
“Suç ve Çocuk” isimli eserinde “yeniden eğitim” den bahseder. Buna göre bireyi hem antisosyal 
dürtülerinden arındırmak hem de onu bu duruma sürükleyen çevre ve faktörlerden kurtarmak gerekir 
(Yavuzer, 2001; akt. Çimen, 2015). Choplan ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada( 1985) suç işlemiş 
kişilerin empatik becerilerinin suç işlemeyenlere nazaran oldukça düşük olduğu görülmüştür 
(Choplan ve ark., 1985; akt. Y. Aydoğan ve D. Aydoğan, 2004). Bu nedenle çocuğun tahliye 
sonrasında yeniden benzer bir hataya düşmemesi adına iletişim ve empati becerilerinin geliştirilmesi 
yönünde eğitim ve destek verilmelidir. Suça karışmış ve bedelini ödemiş çocuğun tahliye sonrasında 
yeniden aynı boşluğa ve hataya düşmemesi için yapılması gerekenler, devlet destekli rehberlik, 
koruma ve yardım hizmeti, kalacak yer ve iş imkanı gibi maddi destek ve zemin sağlanması, yasa 
dışı yollardan para kazanmaya yönelmesini önlemek adına yeteneğine uygun bir mesleğe 
yönlendirilmesi ve eğitim almasıdır (Y. Aydoğan ve D. Aydoğan, 2004). 


N 


Özetle yarınların teminatı olan çocuk ğında geri kazanılması imkansız olmadığı gibi güç 
ve zahmetli bir iştir. Bu nedenle vi nk önlenmesine yönelik çalışmalar hem çocuk 
hem de toplum adına daha SE A el (Kepenekçi ve Özcan, 2001; akt. Y. Aydoğan 
ve D. Aydoğan, 2004).yeter ki “yarın”ımızdan daha bugünden vaz geçmeyelim. Çocuk suçluluğunu 
yani çocuğun suça itilmesini önlemek adına ması gereken mikro ve makro ölçekli yapılanma ve 

işer SHEÇK, Çocuk Polisi, Baro, Sağlık Müdürlükleri, Halk Eğitim Müdürlükleri, Milli 

Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, e er, öğretmenler ve toplumun her bir ferdinin elini 
taşın altına koyması gerekmektedir. Ur n her çocuk aynı yeryüzünün ve aynı gökyüzünün 
çocuğudur birini diğerinin ötesine itmek ne iliğa ne vicdana ne adalete sığar. 


Çocukların parmaklıklar adında güneşe hasret kalmadan özgürce, eşit haklarda, sağlık ve mutlu 
gülümsemeleriyle aynı gökyüzünde hep birlikte uçurtmalar uçurduğu ve aynı göğün altında hiç birinin 
korkuyla ve hüzünle yaşamadığı daha insana ve çocuğa yakışır bir dünyanın hayali ve umudu ile... 
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DAHA iYi BİR GELECEK İNANCI 
İÇİN Mİ SUÇLAMA? 
Zeynep Adıgüzel 


İnsanların genellikle geleceğe ve uzun vadeli hedeflere odaklanmaları ve doyum ertelenmesi 
yetisine sahip olmaları beklenir (Martin, 1999). İnsanlar, gelecekteki bir ödüle ulaşmak için, 
sıklıkla zaman, para ve enerji yatırımı yapmak durumunda kalırlar. Hatırı sayılır birçok sosyal 
psikolojik teori doyumu ertelenme ve uzun vadeli hedefler için uğraşmanın önemi ve 
faydalarına odaklanır (Muraven, Tice, ve Baumeister, 1998). Ertelenen doyum ve ödüller 
genellikle belirsiz ve kesin değildir. Bu belirsizlik, kişisel belirsizlik ve kendinden şüphe etme 
durumuna götürebilir (Martin, 1999). 


Belirsizlik yönetimi modeline göre, kişisel belirsizlik, sübjektif şüphe hissi ya da benlik ve 
dünya görüşlerinde ve bu ikisi arasında karşılıklı ilişkideki dengesizlik olarak tanımlanabilir 
(Van den Bos, 2001, 2009; Van den Bos ve Lind, 2002, 2009). Bu model, insanların bahsi 
geçen belirsizliğe tahammül edebilmeleri amacıyla kültürel dünya görüşlerini geliştirip buna 
bağlı kaldıklarını önerir. Bal ve van den Bos (2012) çalışmalarında, güçlü bir şekilde geleceğe 
yönelimin insanları kişisel belirsizlik ve kendinden şüphe hislerine daha fazla tahammülsüz 
yapacağını öne sürerler ve bunu test ederler. 

Peki geleceğe yönelimle ilişkilendirilen kişisel belirsizliği tolere etmek için insanların 
geliştirip bağlı kaldığı dünya görüşü tam olarak nedir? Adil Dünya İnancı (ADİ) Kuramına 
(Just World Theory) göre (Lerner, 1980), insanlar günlük hayatlarına güven ve umut ile devam 
edebilmeleri, geleceğe dair inanç sahibi olabilmeleri için dünyanın adil bir yer olduğuna 
inanmaya güdülenmişlerdir. Bu inanca göre, insanlar herkesin hak ettiğini yaşadığına ve 
yaşadıklarını da hak ettiğine inanmaya eğilimlidirler. Böylece, ADİ insanların uzun vadeli ve 
amaca yönelik davranış ve hedeflere sahip olmasına imkân sağlar (Bal ve van den Bos, 2012). 

Yani, eğer insanlar çok çalışır ve şu an yaptıkları işe zaman, para ve enerji yatırırlarsa, en 
sonunda hak ettikleri şeyi kazanacaklarına inanabilirler. Ve bu, sadece, iyi şeylerin iyi 
insanlara ve kötü şeylerin kötü insanlara olduğu adil bir dünyada yaşıyorlarsa mümkün 
olacaktır. Bu nedenledir ki, Bal ve van den Bos (2012) insanların doyum ertelemek ve geleceğe 
odaklanmak durumunda kaldıklarında yaşadıkları belirsizlikle başa çıkma yöntemlerinin tam 
olarak Adil Dünya İnancı (ADİ) olduğunu söylerler. 

Bu alanda yapılan çalışmalar, ADİ'yi benimsemenin masum olan kurbanlara yönelik daha sert 
tepkilere yol açabileceğini gösterir. Sonuçta, masum bir kurban ile karşılaşmak, insanların 
dünyanın adil bir yer olduğuna dair inançlarını zedeler. Kurbanı küçümsemek ya da suçlamak 
ADİ'ye olan tehdidi ortadan kaldırır. 


Çünkü kurban, başına geleni makus kaderinden dolayı hak eder hale geldikçe, kurbanın 
yaşadığı adil olmamaktan çıkar. Böylelikle, daha güçlü küçümseme ve suçlama tepkileri, 
ADİ'nin daha şiddetli bir şekilde tehdit edildiğini gösterebilir (Hafer, 2000). Bu durumlara 
örnek olarak, insanların masum olmayan kurban yerine masum olan kurbanlarla karşı 
karşıya kaldıkları ya da suçun evlerine yakın bir yerde işlendiği durumlar gösterilebilir 
(Bal ve van den Bos, 2012). 


Şekil 1. Çalışma 1'den 3'e genel bakış. 


Hepsi birden düşünüldüğünde, Bal ve van den Bos (2012) çalışmalarında geleceğe 
odaklanmanın kişisel belirsizliğe olan tahammülsüzlüğü arttırdığını ve bu durumun 
sonucunda masum olan kurbanlara karşı daha negatif bir tutum sergilendiğini buldular. 
İnsanların geleceğe, uzun vadeli hedeflere odaklanmaları ve doyum erteleme becerisine sahip 
olmaları beklenildiği düşünülünce, bu bulgular özellikle önem taşır. Birçok araştırmacının 
doyum erteleme yetisinin ve geleceğe odaklanmanın faydalarını vurgulamış olmasına rağmen 
(Metcalfe ve Mischel, 1999), olası sorun ve engeller literatürde fazla dikkat çekmemiştir. Bal 
ve van den Bos (2012) bu sorunların var olduğunu bize göstermiştir. 


© CİNSEL SUÇLULAR 
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Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre seri katil “Aynı tarzda ve çok sayıda cinayet işleyen 
kimse”dir (TDK,2017). Cinsel suçlular Dr. Albert Ellis”e göre iki gruba ayrılırlar. Birinci Gs 

| gruptakiler psikopat kimseler, ikinci gruptakiler ise sapıklar kadar ağır suç işleyen kimselerdir, 

İkinci gruptakilerin sayısı birinci gruptakilere göre fazladır ve erken yaşta tedavi altına alınarak 

psikoterapi ile sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilirler (Akt:Bentham,2010). Seri katillerin 

en korkutucu olanları ise seksuel sadist seri katillerdir. Karşısındaki bireyi sadece fiziksel anlamda 

değil, psikolojik anlamda da mahfetmek isterler (Erkan, 2008). 

Scognamillo: 

“Seri katil, bağlantısız şekilde cinayet işleyen katil, cinsel bir haza, bir boşalmaya varmak, 

varabilmek için tecavüz öncesi ya da sonrası kurbanını öldüren, sık sık mekan değiştiren, coğrafi 

bir sürekliliğe bağlı olmayan, yaptıklarını bir “güçlü olma” psikozuna bağlayan, kendi Bn 

motivasyonunu haklı çıkartan katil bir birey olarak toplumun değişik imgesinden başka bir şey 

değildir” demiştir(akt. Bentham,2010, s.11). 

Scognamillo'nun açıklamasının yanı sıra Kuzuların Sessizliği, Testere, Yedi gibi filmlerin 

karakterleri de seri katil dediğimizde kafamızda bir şeyler oluşturabilir. Bu cani karakterleri 

izlediğimizde eminim birçoğumuzun tüyleri diken diken olmuştur. Veya haberlerde gördüğümüz ; 

seri katiller her birimizin kanını dondurmuş ve katile karşı içimizde büyük bir nefret ve öfke 

oluşmuştur. Acaba düşündünüz mü, bu insanlar neden sık sık cinayet işler? 

Seri katillerle empati kurmak zor olsa da, bu davranışlarının altında psikolojik sebeplerin yattığı da 

bir gerçektir. Eugene B. Mozes'e göre “Küçük kızlarla beraber olmak isteyen neredeyse tüm yaşlı 

erkeklerin, performanslarıyla ilgili bir sorunu vardır. Bu kişiler olgun kadınlara yaklaşmaya Li 

korkarlar. Çocukları memnun etmenin daha kolay olduğunu ya da çocukların yetersizliklerini 

anlamayacaklarını düşünürler. Bu yüzden egolarını tatmin etmeye çalışırken ruh sağlıklarını 

bozarlar.” (Akt. Bentham, 2010, s.32). Diğer psikolojik sebeplere bakacak olursak psikopat kişiliğe 


pr 


sahip birinin ailesinde ruhsal bozukluk olabilir, çocukluk döneminde tecavüze uğramış olabilir, 4 
kendisini ispatlama amacında olabilir... N 
Hepimiz hiç şüphesiz seri katillerin ve cinsel suçluların cezalandırılmasını isteriz. Fakat aslında | 
cezalandırmakta bir çözüm yolu değildir. Yaptığı hatalardan dolayı birini kınamak ve onu #4 
aşağılamak onun hata yapmasını engellemez ve hata yapmaya devam eder. Adolf Hitler ve Adolf Li 
Eichmann gençliklerinde suçlanmış ve işe yaramaz hissedilmelerine yol açılmıştır. Hitler ve - 

| Eichmann ise değersizliklerini kabul etmek yerine, daha değersiz insan arayışına girmişlerdir ve K 
nefretlerini başkalarına yansıtmışlardır. Toplum tarafından kınanan katillere baktığımızda da 


onların kendilerini suçlu hissetmeleri ne yazık ki ileride suç işlemelerine engel olamamıştır. İ 
Suçluların toplum içinde dolaşmaları uygun olmadığı gibi cezalandırılmaları da ne yazık ki olumlu Mi 
bir sonuç vermemektedir. Dr. Albert Ellis cinsel suçluların tedavi edilebileceğini söylemiştir ve bu (588 
konudaki görüşleri şöyledir “Tedavinin her zaman iyi sonuç verdiğini söyleyemem: Çünkü 


E Hi hastalarımın birçoğu birlikte çalışmayı reddeden zor hastalardır. Ama genelde tedavi etkili olur. 


Birlikte çalıştığım sadist bireylerin tamamen zararsız bireyler haline gelip, karşı cinsle önceki 
bozuk ilişkilerine rağmen, mutlu evlilikler yaptıklarını gözlemledim.”Cinsel suçluları engellemenin 
en etkili yolunun ruhsal bozukluğu olan çocukları geç olmadan tedavi ettirmek olduğunu söyleyen 
Dr.Albert Ellis sözleriyle psikoterapinin önemini de vurgulamış oluyor (Akt. Bentham, 2010, s.20). 


SosyalBen Vakfı, sosyal benliğinin 
ve yeteneklerinin farkında güçlü 
nesillerden oluşan bir toplum için 
gönüllü çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. 


SosyalBen, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların sosyal becerilerini geliştirmesine olanak 
sağlama hayaliyle ortaya çıktı. Ece Çiftçi, bu hayali ilk kurduğunda 14 yaşındaydı. Bilinçli bir 
toplumun sosyal yönden gelişen çocuklarla oluşacağını o yaşta farketmişti Ece. Lise yıllarında 
gerçekleştirdiği Şanlıurfa'daki ilk saha çalışmasının ardından, bu hayalini sürekli hale 
getirebilmek için üniversitede okurken “Bir Fikrin mi Var?” yarışmasına katıldı ve birinci 
oldu. 14 yaşındaki bir kızın hayali şimdi yalnızca Türkiye değil, dünyanın dört bir yanındaki 
çocuklara dokunan, sosyal sorumluluğa gönül vermiş yüzlerce gönüllüsüyle kocaman bir aile 
olarak, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. 
SosyalBen Vakfı saha çalışmaları boyunca resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa 
film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat, takı tasarımı farklı temalardaki 
atölye çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor ve Kars'tan 
Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, Gambia'dan Makedonya'ya, Nepal'den Moğolistan'a, 
Kamboçya'dan Karadağ'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar 
gerçekleştiriyor. 


Yapılan projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için bağımsız bir bütçe modeli oluşturan 
SosyalBen Vakfı, vakfa finansal destek amacıyla kurulan ve sosyal bir girişimcilik örneği 
olan SosyalBen Akademi danışmanlık şirketiyle, sosyal sorumluluk bilincinin küçük 
yaşlardan itibaren her bireyin edinebilmesi için sıkı bir çalışma içinde. SosyalBen 
Akademi, eğitim kurumlarında sosyal sorumluluğu ders olarak okutuyor ve yurt dışındaki 
üniversitelere kabul almak isteyen öğrencilere ve kurumsal firmalara sosyal sorumluluk 
danışmanlığı veriyor. Böylece SosyalBen Akademi, gönüllülük ve sosyal girişimcilik 
kavramlarını verdiği danışmanlık hizmeti kapsamında tüm dünyada yaymayı ve seyirci 
değil gönüllü nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. 

Akademi'nin yanında yine bir sosyal girişimcilik olan SosyalBen Store da gelirini vakfa 
aktaran bütçe modeliyle çalışıyor. SosyalBen Store'da satılan birbirinden güzel tasarım 
ürünlerin her birinden elde edilen gelir, sanatla tanışmak isteyen çocukların eğitimlerine 
katkı sağlıyor. 

Genç bir kızın hayaliyle ortaya çıkan ve şimdi tüm dünyada 30'a yakın şehirde çocukların 
sosyal gelişimine katkı sağlayan SosyalBen ailesi, gönüllü olmak ve sosyal sorumluluk 
projeleri üretmek isteyen tüm genç bireyleri ve kurumları SosyelBen'im demeye davet 
ediyor. 


Oğuz Polat 


Cinsiyet normlarının suç oranı üzerinde 
etkisi var mıdır, son zamanlarda daha sık 
duyduğumuz namus bekçiliği, LGBTİ”lere 
yönelik şiddet vakaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 


Dünyadaki çalışmalarda da cinsiyet 
ayrımcılığı var. Suçlulara baktığımız zaman, 
çok büyük oranda erkek olduğunu görüyoruz, 
özel suçlar hariç. Ama Türkiye'de özellikle 
cinsiyet ayrımcılığının suçlar üzerinde ve 
suçlular üzerinde çok ik bir etkisi var 
çünkü Türkiye'de çok net ve bariz 

maalesef yükselen boyutlarda bir cinsiyet 
ayrımcılığı söz konusu. Bu da erkeklerin 
gözünde, birçok boyutta şiddet davranışlarını 
ki öldürmeye kadar gidebiliyor, erkeklerin 
uygulamasını haklı kılıyor. 


Peki neden giderek artan? 


Bir kere suç sayısı dünyada artıyor. Dünyada 
trend bu rkiye'de de artıyor ama 
Türkiye'de, son yıllarda biraz daha çözmeye 
çalıştığımız kadın erkek ayrımcılığının 
azalma boyutunda bir negatife gidiş var. Yani 
son dönemde toplumda cinsiyet ayrımcılığı 
çok daha belirgin olmaya başladı. Özellikle 
Türkiye'de en çok görülen 3 cinayet tipinde; 
kadınlara yönelik öfke cinayetleri, kıskançlık 
cinayetleri ve töre cinayetleri. Bunları 
sayısındaki artış erkeği “işte benim normlarım 
dışında davrandı ben de cezalandırdım” 
diyebilecek bir yaklaşıma getirdi. Bunlara çok 
önemli bir alt başlık daha eklemek lazım: 
cinsel suçlar. Türkiye'de cinsel suçlardaki 
artışın çok önemli bir sebebi de cezalardaki 
caydırıcılığın yetersizliğinden kaynaklanıyor. 
Cezalarda caydırıcılık suçun önlenmesinde en 
önemli kriterlerden bir tanesi. Ama 
Türkiye'de cezalarda caydırıcılık yok. Teorik 
olarak kanun maddelerimiz çok güzel ama 
uygulamaya baktığımız zaman aşağı yukarı 
tüm vakalarda iyi hal indirimi uygulanması 
cezanın anlamını azaltıyor. İyi hal indirimi 
dediğimiz suçu işleyen kişinin genel 
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durumunun iyiye gidebileceğini düşünen 
hâkimin kendi inisiyatifiyle suçlunun cezasını 
1/3 ya da daha fazla oranda düşürmesi. O 
zaman da ceza, kanunda 28 yıl diye başlıyor, 
iyi hal indirimi, ceza indirimi, ilk ceza 
indirimi derken 2 yılda çıkıyor kişi. Pratiği 
böyle oluyor. 


Peki, burada adli psikologlara düşen görev 
artıyor mu? 


Bir kere suçlarla çalışmak multidisiplinerdir. 
Birçok farklı meslek grubunun bir arya 
gelerek beraber çalışması gereken bir alan bu 
alan. Biz bunu daha genel başlıkta kriminoloji 
ile toparlıyoruz. Ve bakıyoruz ki herkesin 
üzerine düşen çok önemli görevleri var. 
Psikologlar da çok önemli bir göreve sahipler. 
Neden? Çünkü bir suç işlendiği zaman bu 
suçun işlenmesinde birçok faktör var. Bu 
faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi 
kişinin psikolojik durumu. Bizim bunu net 
olarak koyabilmemiz lazım. Bunun görevi de 
adli psikologdan geçiyor. Adli psikolog, bir 
durumu ortaya koyacak, iki kanunda 
belirtilmiş olan cezai ehliyet var mı yok mu 
onun ayrımını yapacak, üç suçlunun hukuki 
ehliyetine bakacak. Dördüncü olarak da suç 
sırasında ve öncesinde ortaya çıkmış motive 
edici, engelleyici, aktive edici tüm faktörleri 
ortaya koyabilecek. Bunu yaptığınız zaman 
suçun anatomisini çok açık olarak ortaya 
koyabiliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman 
fiziksel deliler, tanıkların ifadeleri ve yargının 
yorumu kalıyor. O da tabi yetersiz bir 
değerlendirmeyi getiriyor. O yüzden adli 
psikologlar suç çalışmalarında çok kilit ve 
çok önemli bir meslek grubu. 


Kültür, çocuk istismarına karşı algıyı ve 
farkındalığı şekillendirir mi? 


İstismar vakalarını; fiziksel, cinsel ve 
duygusal istismar olarak bir ayıralım. Fiziksel 
ve duygusal istismarı bir guruba koyalım ve 
kültürü burada değerlendirelim. 


Kültür, fiziksel istismarda gerçekten çok önemli 
bir boyut. Daha üç gün olmadı bunu bir ilin en 
büyük mülki amirlerinden biri dedi ki; “okulda 
öğretmenler öğrencilerin kulağını çekip iki tokat 
atarlarsa bu çok kötü bir şey değildir, çocuğu 
eğitmek için yapıyordur.” Biz bunu yirmi beş yıl 
önce konuşuyorduk ve yirmi beş yıl geçti hala 
konuşuyoruz. O yüzden kültür çok belirleyici. 
Aynı şekilde duygusal istismar için de bunu 
konuşabiliriz. 1989'da çıkan Çocuk Hakları 
Sözleşmesi'nin birinci maddesi diyor ki; 0-18 
yaş arasındaki herkes bir bireydir, çocuktur ve 
bir bireydi. Tek başına, ben, sen, o gibi bir birey 
ve işte bunu kabul ettiğin zaman biz de çok sık 
görülen; benim çocuğumdur, bağırırım 
çağırırım, istediğimi yaparım yaklaşımından 
başka bir yaklaşıma çıkıyoruz. Hâlbuki, biz 
toplumda bu noktaya gelemedik. Yani çocuğun 
görüşlerine saygıdan yola çıkıp katılım hakkını 
verme ve ona farklı biriymiş gibi davranma 
refleksini biz daha topluma oturtamadık. Bu 
yüzden fiziksel ve duygusal istismarda kültürün 
çok yoğun ve birinci sırada yazılabilecek bir 
etkisi var. Ama cinsel istismara geldiğimiz 
zaman, cinsel istismarda kültürün etkisi var 
diyebilmek zor. Çünkü cinsel istismar dediğimiz 
şeyin temelinde çocuğun cinsel obje olarak 
görülmesi var. Çocuğun bir cinsel obje olarak 
görülmesi pedofilik bir eylem. Yani bir patoloji 
ve bu patolojiye sahip olan kişi; bizim 
toplumumuzda bu hoş görülüyor, normal 
karşılanıyor deyip bunu yapmıyor. Zaten bunu 
yapmaya eğilimi ve bir patolojisi olduğu için 
yapıyor. Pedofili tanımı yaparken iki ayrı 
yaklaşım var. Durumsal ve tercihsel diye ama 
ben o tanımı daha farklı kullanmayı tercih 
ediyorum ve diyorum ki eğer bir kişi fantezi 
için, bir seferlik için bile olsa bir çocuğu cinsel 
obje olarak kullanıyorsa, çocuk seks turizmine 
katılıyorsa, çocuk pornografisinin bir 
kullanıcısıysa o kişi de pedofilidir. Çünkü 
çocuğun, normal koşullar içinde doğanın ya da 
sosyal normlar içerisinde bir cinsel obje olma 
durumu yok. O yüzden de cinsel istismarda 
kültürel boyut çok ağırlığı olan bir boyut değil 
diye düşünüyorum. Patolojik bir boyut çünkü. 


Bu noktada pedofili hastasının sosyal çevresi 
nasıl bir rol oynar? 


Valla pedofili hastası demiyorum pedofili 
suçlusu diyorum. 


Çünkü bu bir hastalık mı tartışmaya açık. Yani 
şimdi bütün çalışmalara bakıyorsunuz, pedofilik 
suç eyleminde olan, buna yatkınlığı olan kişi 
çevresinde polis olduğunda bunu yapmıyor. 
Demek ki polis varken yapılmayacağını bildiği 
için kendini tutabiliyor. Önüne geçilemeyen 
dürtüsel bozukluk diyoruz ya buna ama polis 
onun önüne geçiyor. Bence hem psikiyatri hem 
psikoloji hem DSM camiasında pedofilik 
eylemler önüne geçilemeyen dürtü bozuklukları 
mıdır, bunu tartışmak lazım. Durumsal pedofili, 
önüne geçilemeyen dürtüsel bozukluğu 
yüzünden bir hastalıktır ve o yüzden ceza 
görmemelidir tartışması bence yanlış bir 
tartışma. Bu nedenle de şiddetle pedofilik 
hastalık kavramını reddediyorum. Çevresel 
boyut da çok rol oynamıyor. Kültürel boyutta 
Türkiye'de yaşanan bir şey olan çocuk yaşta 
evlendirilen kız çocukları kavramını 
tartışabiliriz. Bu kavram bir kültürel boyut 
mudur ? Evet. Bunun mutlaka önüne geçilmesi 
gerekiyor. Çünkü bu, kültürel anlamda pedofilik 
eylemleri arttırabilir. Ama onun dışındaki var 
olan, çocukların mağdur olarak, kurban olarak 
seçildiği tüm eylemlerin altında bir patolojik 
davranış, bir suç eğilimi görüyoruz. Sadece 
psikopatiye bağlı. Yani suçlunun karşıdakinin 
zarar görüp görmeyeceğini düşünmeden, kendi 
haz almaya yönelik davranışlarını görüyoruz. 


Başkanı olduğunuz İMDAT önemli bir proje. 
Dernekten ve çalışmalarından bahsedebilir 
misiniz? Derneğin amaçlarından biri olan 
toplumda şiddete karşı farkındalık nasıl 
yaratılır, burada bize düşen nedir? 


İmdat, genç bir dernek. Yaklaşık üç. Yıl oldu. 
Farkındalığı arttırma çalışmalarında iki tane 
hedef grubu var. Önceliği bu konuda çalışan 
akademik ve akademik olmayan personele, 
profesyonellere veriyor. Bu profesyoneller 
içerisinde özellikle profesyonel olmaya aday 
öğrenciler en önemli hedef grubumuz. O yüzden 
biz bu sene üçüncüsünü yapacağımız Şiddeti 
anlama kongresinde yine belli bir tema 
üzerinden bu çalışmaları sürdüreceğiz. Onun 
dışında, tüm dünyada olduğu gibi STK'ların en 
önemli çalışma alanları projeler. iz projelerle 
yürümeye çalışıyoruz. Şu günlerde, ön 
kabullerini aldığımız iki tane Birleşik Milletler 
dünya projesi, bir tane Avrupa Birliği projesi 
var. 


onun dışında on bir tane başka projemiz daha var. 
Ve en son bir örnek vermek adına söylüyorum, 
İngiltere'deki bir üniversite ile birlikte üniversite 
öğrencilerinde sosyal medya kullanımı sırasında 
meydana gelen dijital istismarın farkındalığına ve 
önlenmesine yönelik, Türkiye'de yedi coğrafik 
bölgeden birer üniversiteyi hedef seçerek 
yapacağımız bir Türkiye çalışması var. Orada, 
video gaming deniliyor buna, videolarla bu 
konunun özellikle sosyal medya kullanımı 
sırasında cinsel taciz ve istismarın önüne 
geçebilme yöntemlerini çalışacağız. İki yıllık bir 
proje. Onun dışında da yine kadında şiddetin 
önlenmesine yönelik uluslararası bir çalışma 
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. O da yedi ülkenin 
katılımıyla İstanbul'da çok büyük bir toplantı 
olarak yapılacak. Ama derneğinde başkanı olarak 
benim en çok önemsediğim alan bu konuda 
yaşama adım atmaya hazırlanan genç arkadaşları, 
özellikle bilinçlendirme. Çünkü ben biliyorum ki 
eğer bir istismarı bir ülkede önlemek istiyorsanız 
yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi 
bu alanda çalışan profesyonelleri bunu sadece 
işleri gibi değil hayat misyonları gibi görmelerini 
sağlamak. Bunu sağlamanın yolu da önce konu 
hakkında bilginin öğretilmesinden, sonra 
duyarlılığın arttırılmasından ve sonra da ben de 
bu konuda bir şeyler yapmalıyım diyecek noktaya 
getirilmesinden geçiyor.Bence derneğin en 
önemli misyonlarından bir tanesi bu. 


Bunun için bir alan oluşturmaya çalışıyor. Bir 
kapı açıyor ve bu konuda çalışan başta öğrenciler 
ve çalışan arkadaşlar olmak üzere herkesi bu 
platforma çağırıyoruz. Çünkü bir sivil toplum 
kuruluşu çatısı altında bir şeyler yaptığımız 
zaman daha aktif ve daha etkili sonuçlar alıyoruz. 


Ülkemizdeki çocuklar için var olan adli 
kurumsal yapıların niteliği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 


Oralarda çok . Çünkü Türkiye, dünyanın 
en büyük 19. ekonomisi deniyor. 80 milyonluk 
ülke deniyor ama baktığınız zaman şu an 
Türkiye'de beş bin tane çocuk suçlu var. Biz bu 
beş bin çocuk için yeterli organizasyonel yapıyı 
kuramıyoruz. Onları kadın ceza evlerinin yanında 
bir bölüm açıp koyuyoruz. İki tane ayrı yer 
açıyoruz, onlar da doğru dürüst organizasyon 
yapılmadığı için yanıyor, çocuklar ölüyor. 
Türkiye bu konular üzerine gitmek zorunda. Eğer 
bir çocuk bir şekilde suç işler ve kanun 
mekanizmasına düşerse daha sonra suç makinesi 
olarak çıkıyor. Halbuki biz, çocuğu topluma 
kazandırmak amacıyla rehabilitasyon çalışmaları 
yapmak zorundayız. Şu anda adalet bakanlığının 
çalışmaları sıfıra yakın. O yüzden bir an önce 
bunu öncelikli değerlendirip çalışılmaya 
başlanması lazım diye düşünüyorum. 


Nasıl rehabilitasyon çalışmaları? 


Cezalarda iki tane yapılandırma var bir tanesi de 
cezalandırma sonrası rehabilitasyon. Ama 
çocuklarda bu cezalandırma kısmı olmamalı. 
Direk rehabilitasyona geçiş olmalı. Biz sadece 
cezalandırma kısmını yapmaya çalışıyoruz. Onu 
da yanlış yapıyoruz. Erişkinle çocuğu bir arada 
tutuyoruz, onları topluma kazandırmak için bir 
şey yapmıyoruz. Bunlarla ilgilenen, Çocuklara 
Yeniden Özgürlük Vakfı diye bir sivil toplum 
kuruluşu var, yıllardır çok aktif çalışıyorlar, 
onların bir ikincisi çıkmıyor mesela. Sayıları çok 
kısıtlı, çok az. Oysa suça sürüklenen çocuklara 
baktığımız zaman- bakın suçlu çocuk değil, suça 
sürüklenen çocuk- koşulların onları buraya 
getirdiğini görüyoruz. Burada sokak yaşamı 
birinci sırada yer alıyor. Yani sokağa düştüğü 
zaman oradan suç, suçtan suç çetelerine gibi. 
Dünyaya baktığımız zaman. Mesela Amerika'ya 
bakın Amerika'nın şu anda çocuk suçlularda iki 
tane büyük sorunu var, bir tanesi uyuşturucu, 
ikincisi çeteler. Bakın biz Türkiye'de hala daha 
çeteler sorunu yaşamaya başlamadık. Ama çok 
yakın işaretleri var. Üç yıl sonra Türkiye çocuk 
çetelerini genç çetelerini tartışmaya başlayacak 
ve başımız çok ağrıyacak bizim bu yüzden. Ama 


daha yüzleşmedik bununla. 


“Çocuklar suç işler mi, suça itilir mi? Çocuk 
suçluluğunda risk faktörleri nelerdir?”*diye 
bir sorumuz vardı ama kısmen cevapladınız, 
eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


Tabi ona bir de şunu ekleyelim. Çocukların 
mutlaka eğitim sisteminin içinde tutulması lazım. 
Eğitim sisteminin dışına itilmiş olan çocuklarda 
suça sürüklenme çok yüksek, o yüzden eğitim her 
şeyde çok temel bir kavram. Eğitim dışında 
kalmayacak çocuk. Eğer örgün eğitime 
gelemiyorsa taşımalı eğitime gelecek, bir şekilde 
eğitimin içinde olacak çocuk. Eğitim dışına düşen 
çocuklar suça çekiliyor. 


Televizyondaki suç programları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizin de adli tıp uzmanı olarak 
katıldığınız bir program var. Son dönemlerde çok 
yaygınlaştı, bunun yaygınlaşmasının bir sebebi 
var mı? Bir işlevsel boyutu var mı? 


Dünyada da bu trend var yani mesela ABD'de en 
çok izlenen programlar içerisinde suç programları 
var, uzmanlar görüş belirtirler bu çok yaygın ve 


sürekli olan bir şeydir. Ben sürekli ve periyodik 
olarak çıkmıyorum yani biraz halen buna karşı 
biraz dirençliyim o izlediğiniz programda da hem 
yapımcı hem sunucu çok yakın arkadaşlarımdı. 
Cinayet olgusu vardı, görüş belirttim. Halen bir 
sürü yerden teklifler var, daha ben de bilmiyorum 
nasıl yapacağız. Programlar, bir suç var, suç 
çözülüyor ve her zaman karşılığını buluyor yani 
kimsenin yanına kar kalmıyor mesajını vermek 
açısından iyi. Reytingleri çok yüksek çünkü 
gizem var. Adli tıp da dünyada çok yükselen bir 
alandır neden çünkü hep gizem vardır, 
bilinmeyeni çözmeye çalışır ve yöntem 
kullanarak da çözer. O yüzden de o gizeme 
sahiptir. Zararlı olduğunu çok düşünmüyorum 
ama değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Diyelim, ben kendimle ilgili konuşayım, o 
programda çıkarken iki tane kural koydum. 
Seyircilerden aklına geleni söylemesini 
istemiyorum. “Katil Ayşe'dir, ben öyle 
düşünüyorum” filan demeyecek dedim. Ve o 
kuralı da uyguladık, farkındaysanız benim 
çıktığım programda seyircilerden kimse 
konuşmadı çünkü bilip bilmeden konuştuğu 
zaman yanlış yönlendirme çok fazla oluyor, 
toplumu yanlış yönlendirme şeklinde 
gerçekleşiyor. İkincisi de dünya şunu tartışıyor 
ama cevabını bulamamış henüz: Adli tıbbın çok 
olduğu diziler var, cinayetlerin yoğun işlendiği 
filmler var acaba bu olayları sıradanlaştırıyor 
mu? Cinayet dediğin şey işlenebilen bir şey midir 
“o kadar da zor değilmiş bak herkes 
yapıyormuş” duygusunu sıradanlaştırmaya 
getiriyor mu tartışmak gerekiyor ama terazi 
koyduğun zaman bir yanda bu var bir yanda da 
cinayet işlendiği zaman bulunur yaklaşımı var. O 
yüzden dünyada çok yaygın, Türkiye'de de 
yaygınlaşıyor. Ben çok karşı değilim açıkçası 
bence kapalı kalmamalı ki insanlar 
yakalanmaktan korksunlar çünkü korku ve 
caydırıcılık olmazsa bunların sayısını azaltmak 
çok kolay olmaz. Sadece devletin yarattığı 
sisteme göre çözemezsiniz bunu, toplum da kendi 
sistemini yaratması lazım işte bu da onlardan biri 
diye bakıyorum ben. 


Peki bununla bağlantılı olarak sosyal 
kadınların tacizcileri ifşa ettikleri platformlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Tabi onları çok destekliyorum. Zaten bizim 
İngiltere*yle ortak yapmayı planladığımız ve 
sonbaharda başlayacağımız proje böyle bir şey. 


Sosyal medyadaki tacizlerin mağdurları da 
kendileri gelip anlatacaklar ve birkaç ünlü ile de 
yapıp toplumun ilgisini çekmeyi hedefliyoruz. 
Kişiler kendilerini güvende hissedip kişi olarak 
da bakın böyle bir şey yaşadım, çözdüm ve 
direndim diyebildikleri zaman iyi rol model 
olacaklar ve bence de gerekli çünkü 
Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bu 
tip olaylar yaşayan mağdurların kendilerini çok 
yalnız hissetmesi. Kimden nasıl destek 
alacaklarını bilmiyorlar ve onları destekleyici 
kurumların sayısı çok az. Bu konuda çalışan ve 
aşama kaydetmiş ülkelere baktığımız zaman Alo 
İmdat hatları çok önemli ama Türkiye'de sadece 
183 var. 183 eskiye göre biraz daha iyi çalışsa 
da bir kere her şeyi içine alan bir yer. 
Uzmanlaşma çok önemli. Çocuk, kadın, şiddet, 
fakirlik, yaşlılık, cinsellik,sokak çocuğu hepsi 
183'e toplarsanız olmaz ki zaten olmuyor. Bir de 
Alo İmdat'ı aradığınızda hemen karşılık 
almalısınız yani size geri döneceğiz gibi bir şey 
söz konusu olamaz. Dünyada bu konuda çok iyi 
çalışmalar yapan ülkelerin başında gelen ülke 
İtalya. İtalya Türkiye'ye çok benzer, kültürel ve 
sosyal boyutta bizim 10 yıl sonraki halimiz. 
İtalya bu işi ihbardan 20 dakika sonra olay 
yerine gelen ekiplerle çözmüş. ABD 
Cleveland'da da polise ihbar geldiği zaman 

et olgusunda) limit var: 20 dakika. 20dk 

nde polisin oraya ulaşması lazım, 
ulaşmıyorsa polis hakkında soruşturma açılıyor 
çünkü zaman en önemli kavram. Biz bu alanda 
hiçbir şey yapmıyoruz. Öğrencilerime 
Türkiye'deki Alo İmdat hattı kaçtır diye 
sorduğum zaman çoğu bilmiyor. Bu o çocukların 
suçu değil sadece, o numarayı öğretememiş 
olanların da suçudur. Amerika'da “kaçtı?” diye 
sorulduğunda herkes söyleyebiliyor. Neden? 
Çünkü dizide filmde her yerde duyuluyor. Bizim 
bunu yapabilmemiz lazım. Basit kamu 
spotlarıyla bu iş olmaz. Alo imdat hatları çözüm 
için en önemli halkalardan biri bizim buna 
mutlaka çok yoğun eğilmemiz gerekiyor. 


Aynı zamanda bilinçlendirici bir yanı da var 
çünkü hukuki destek de sağlıyor hiç birimiz bu 
konuda da bilgili değiliz. 


Tabii... Bizim derneğin telefonunu da 7/24 açık 
tutuyoruz ve sürekli ben bu durumda ne 
yapabilirim sorularını alıyoruz. Bu çok daha 
yaygın, sistematik bir şekilde yürümeli çünkü 
insanların kendini en aciz hissettikleri yer olayı 


yaşadıktan sonraki zamanlar. Zaten şiddete 
maruz kalmak kendini aciz hissetmesine sebep 
oluyor, yardım ve desteği nerden bulacağını 
hemen bilmesi gerekiyor. Arıyor ve bulamıyor 
durumda olduğu zaman çok kötü. 


Suçu inceleyen insanlarda psikoloji olarak bu 
durumdan ne kadar etkileniyor? Siz kendinizi 
bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? 


5 yılda bu ülkenin adli tıp kurum başkanlığını 
yapan -ki 180 bin vakanın geldiği yer orası- 
birisi olarak söylüyorum bunu, olaya 
profesyonel yaklaşma dediğimiz bir şey var. 
Tabi herkes bir birey ama vaka önünüze 
geldiğinden hemen sonra olay nasıl meydana 
gelmiş sorusuna odaklandığınız için bir vaka 
olarak kabul ediyorsunuz. O zaman 
duygularınızı kenara kilitleyip bakabiliyorsunuz 
o yüzden de etkilenme boyutu çok yaşanıyor 
diyemeyiz. Ayrıca bütün mesleklerden biraz 
daha fazla bir tükenmişlik yaşanıyor doğal 
olarak ama ben kendi adıma konuşabilirim, 
yaptığım işlere baktığım zaman bürokratlıktan 
akademisyenliğe yazarlıktan ders anlatmaya 
hayatta ne işe yararım diye sorduklarında benim 
verebildiğim cevap bir sivil toplumcu olmamdır. 
ABD'ye gitmeden önceki dönemde 7 yıl 
boyunca çalıştırdığım sokak çocukları merkezi 
vardı açık kapı yöntemiyle çalışıyordu. Çocuğu 
sokakta bulduğumuz zaman şöyle bir yer var sen 
gel ama geldiğin zaman düzenli hayata 
geçeceksin ve bağımlılığı bırakacaksın diye 
bilgilendiriyorduk. Bulduğumuz çocuklar yeni 
yaşama geçiyorlardı. Sosyal aktiviteler vardı, 
bunlardan birisi de folklör ekibiydi. 23 Nisan'da 
bu çocuklardan oluşan bir folklör ekibi 
cumhurbaşkanının önünde folklör oynadılar ve 
cumhurbaşkanı hepsini tebrik etti, saat taktı, 
öptü. 7 ay önce birisi 7 ay sonra folklör 
oynayacaklar deseydi kimse inanmazdı, buna 
inanmak kolay değil. Hayatta bir iş yaptın mı 
dediklerinde bunu anlatıyorum o yüzden evet 
yıpratıcı bir iş, gecesi gündüzü olmayan bir iş, 
10 vakanın bir belki ikisini kurtarıyorsun yani 
hep düştüğünüz yerden kalkmasını bilerek 
yapılacak bir iş ama işe yaramışlık duygusunu 
yaşayabileceğiniz ender alanlardan bir tanesi 
diye düşünüyorum. O yüzden sivil toplum alanı 
bu konuda bir tükenmişlik yaşatmıyor yaptığınız 
işe inanıyorsanız. Diğer anlamda da yani suç 
olgusunda olaya profesyonel yaklaştığınız. 
zaman yıpranma yarıya iniyor. 


Bu alanda çalışan insanlar da sahada 
çalışırkenki motivasyonlarını kendi 
geçmişlerinden mi alıyorlar? 


Sizin bu topluma borcunuz var ve bu borcun 
ödenmesi lazım. Ödeme yolu da bir alanda 
çalışmak. Bu sizin için Türkiye'de vergi 
kaçakçığının önlenmesi, çevreyi korumak, kız 
çocuklarını okutmaktır belki. Ben de de bu 
şiddeti önlemek. Senin dediğin anlamda bir şey 
yaşamış olarak gelen çocuklar ve arkadaşlarla 
ben çok fazla çalışmak istemiyorum zaten onlara 
da anlatıyorum çünkü yaşadığı şeylerin travması 
uzun süreli iyileşen travmalar, bir de gelip 
sürekli bununla ilgili vaka gördüğü zaman o 
yaralar bir daha kanayabilir. O yüzden bu tip 
arkadaşlar da geliyorlar ama başka alanlara 
yönlendiriyorum o yüzden bir şeyler yaşamışlar 
ve bunu çalışırlar anlayışı doğru değil. Çünkü 
zaten çalışamıyorlar. Mesela geçmişte vakaları 
oluyor ve saklıyor sonra bir bakıyoruz çok 
yoğun bir tepki veriyor, altında başka bir şey 
buluyorsunuz. Bunun ruhsal travması çok ağır 
olduğu için tedavisi de yıllar içinde bulunan bir 
şey o yüzden de *"bunu yaşamış olanlar bunu 
çalışmalı” olayı doğru değil tam tersi 
çalışmamaları daha iyi. Türkiye'nin en önemli 

runlarının başında görüyorum ben şiddeti. 
Trafik şiddeti diye bir TÜBİTAK projemiz var 
ve bu projede gerçekten Türkiye'nin bir 
haritasını çıkarıyoruz çünkü trafik denilen şey 
kurallarla yürütülen bir şey. Şiddetin temel öğesi 
kuralları saymamak ve trafik bu olayı en güzel 
anlatan yer. Türk toplumunun şiddetiyle 
yüzleşmesi gerekiyor, birçok faktör var ama 
önce kendi içinde bazı şeyleri halletmesi lazım 
ve burada da çatışmanın bir problemi m için 
yöntem olmayacağını öğrenmek ve ufak yaşta 
konuşarak anlaşmayı iletişim iç çatışmayı ve 
kavgayı değil konuşmayı öğrenmesi gerekiyor ki 
bizim için daha çok yolun başlangıcındayız gibi 
gözüküyor. 


Kriminoloji büyülü bir alan gibi geliyor. 
Gerçekten öyle mi? 


Kriminoloji gizemli bir alandır. Kriminolog 
olmanın en büyük özelliği ikimiz aynı şeye 
bakıyoruz ama başkası görmüyor o görmeyi 
sağlayan birikimi eğitimi almış olmaktır. Birçok 
cinayetin soru işaretinin de cevabını vermenizi 
sağlıyor. Sistematiği var, bü; ya da sihir 
yapmıyorsunuz. Var olan bilgiyi doğru yerde 


kullandığınız zaman çözüyorsunuz. Ben çok 
keyif alıyorum. Genç kuşağın da çok hoşuna 


gidiyor. 
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Yeşim Mutioğlu MEZUN KÖŞESİ 


Derginin içeriği psikolojiye dair her şey ve ben de buraya psikoloji bölümünden mezun 
olmuş yeni bir mezun olarak yazıyorum. Öncelikle yazıya üniversitesi kapatılıp başka 
okullara geçiş yapmak zorunda kalarak, psikoloji alanının geniş yelpazesi içerisinde " enli 
ne yapacağım?" diye kıvranırken , bu zorunlu tercih dönemiyle sormuş olduğumuz kaygı 
dolu bu soruya başka bir stres faktörü de eklenmiş oldu. Bu süreci birçok arkadaş gibi 
ben de deneyimlemek durumunda kaldım. Üstünden bir yıl geçti fakat yaşadığımız 
üzüntü hala içimizde bir yerlerde. Bu süreçten geçerek mezun olan arkadaşlara başarı, 
hala yeni bir sürece adapte olmaya çalışan arkadaşlarıma da sabır ve başarı diliyorum. 
Bu zorlu süreci risk alarak değerlendirmeye çalışarak öğrenim görmeyi en çok istediğim 
okul olan Bilgi Üniversitesi'nden bu yıl mezun oldum. Başlangıç hiç kolay olmadı, 
mezun olma telaşı yetmezmiş gibi bir de "acaba dönemim uzar mi?" Stresi yaşadım. 
Şimdi iyi ki diyorum, iyi ki risk almışım. Bir klişe de olsa çok doğru, "Hayat , risk 
almaktır." Lisans eğitimim sürecince de risk almaktan hiç çekinmedim. Belki de 

belli başlı sebeplerden dolayı başvurmaya çekindiği Erasmus Öğrenim 

'ne başvurdum. Lisans sürecince çoğumuzun korkusu olan "acaba ortalamam 

Başka bir ülkede yapabilir miyim?" sorularını sora sora hayatımın en güzel 
tecrübesi olan bu programa başvurarak Portekiz'e gittim. Gitmeden önce İngilizce 
seviyem pek iyi değildi. Sosyal ve paylaşmayı seven biri olarak geçici olarak 
yaşayacağım bu ülkede arkadaş edinme ve farklı tecrübeleri deneyimlemiş insanlarla 
tanışma arzusuyla maruz kalma yöntemiyle dilimi geliştirme fırsatı buldum. Ayrıca 
yurtdışına ilk kez çıkma şansını da böylece edinerek 6 ay boyunca farklı bir kültürde 
yaşama şansına eriştim. Lisan dönemim boyunca hep "bir şeyler" yapma isteği taşıdı ve 
bu dergiyi takip eden birçok TPOCG gönüllüsü gibi ben de lisansa ilk başladığım 
yıllarda TPOCG gönüllüsü oldum. Bu dönemde bazılarınızin "TPOCG bana akademik 
fayda sağlamaz ki"söylemlerine şahit oldum. Fakat, çok içten söylüyorum ki TPOCG 
bana hem hayatımda yer edinmiş güzel insanlar hem de kurmuş olduğum bağlantılar ve 
gönüllülük sürecince yapmış olduğum çalışmalarla akademik hayatıma birçok şey kattı. 
Bağlantı demişken, birçok meslekte olduğu gibi özellikle bu alanda da kurmuş 
olduğunuz bağlantılar (network) çok değerli. Geniş çapta bağlantıları hep TPOCG gibi 
topluluklar sayesinde ediniyorsunuz ve geçmişe dönüp baktığınızda iyilikleriniz arasına 
koca harflerle yazıyorsunuz. Yazıyı çok uzattım biliyorum ve son olarak yazımı bu 
şekilde bağlamak istiyorum: Hangi bölümden mezun olmuş olursanız olun, önünüzde her 
zaman bir dünya seçenek oluyor ve siz bu seçenekler içinde kaygılanıyor ve özellikle 
mezun aşamasında bir öğrenci iseniz kaygılarınız içinde boğularak bir süre kriz süreci 
yaşıyorsunuz. İşte bunu yapmayın. Yapmayın demekle olmuyor biliyorum. Yeni bir 
mezun olarak bu süreçten ben de geçtim. Bardağın her zaman dolu tarafına bakın ve 
"Hayat kısa, kuşlar uçuyor." Diyerek zamanın geçmesinden ve ne yapacağım diye 
yakınma bir bir cezayı kendinize vermeyin. Söylemlerim biraz "gençliğe hitabe" gibi 
oldu farkındayım. Sadece yaşamış olduğum zorlu dönemlerin sonucunda edinmiş 
olduğum tecrübeyle naçizane tavsiyelerimdir bunlar. Son olarak, risk almaktan asla 
çekinmeyin. Bilmediğiniz kapıları aralamak sizi korkutmasın. O kapılarda her zaman bir 
ışık var. 


He bu arada şimdi yeni bir mezun olarak ne yaptığımı merak ediyorsanız eğer hemen 
söyleyeyim, işsizim! Eğitimi yurtdışında nasıl en ucuz hale getiririm yolları ararken yine 
Erasmus programına mezun olmadan başvurdum Son yılınızda Erasmus Sta 
Hareketligi'ne başvurarak 2-12 ay süresince anlaşma yaptığınız kurumda staj yapma 
imkanınız oluyor. Verdikleri Erasmus hibesi de bonus. Kısacası işsizim evet ama 
Litvanya'ya staja gidiyorum ve eminim ki yine bana katkı sağlayacak bir serüvene adım 
atıyor olacağım. 


Hepinize sevgiler, 
Yeni mezun - işsiz psikoloji bölümü öğrencisi Yeşim Mutioğlu 
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bu tür filmlerin bu denli tutulmasının sebebi acayip eğlenceli olmalarıdır. Özellikle Martin 
Scorsese gibi bir yönetmen konuyu ele alıyorsa daha da eğlenceli hal alıyor. Dolayısıyla bu 
yazının benim son yazım olduğu için eğlenceli bir kapanış yapmak niyetindeyim. Bu sebeple bu ay 


önetmen Martin Scorsese'den 1990 yapımı Goodfellas filmini inceleyeceğim. Filmin 
başrollerinde Robert de Niro, Ray Liotta ve Joe Pesci gibi dev isimler yer alıyor. Film, Nicholas 
Pileggi'nin “Wiseguy” adlı kitabından uyarlanmış, Henry Hill adında bir gangsterin gerçek 
hikâyesini anlatıyor. Bu gerçekliğin katmış olduğu özgünlük h i valler de almış olacak ki 
filmi tam anlamıyla ödüle boğmuşlardı. 1991 Oscar'ında Martin Scorsese'ye en iyi yönetmen 
ödi de yine bu film getirmiştir. 


Ve aynı zamanda yine BAFTA ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Film sadece yönetmene 
eğil oyunculara da ödül getirmiştir. Joe Pesci Oscar'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. 


Peki bu filmi böylesi ödüller almasını sağlayan şey nedir? Bu filmi efsane yapan şeyler nelerdir? Şimdi 
biraz filmin içine girerek bu aslında aynı şeyi soran iki sorunun da cevaplarını bulalım. Film, yukarıda 
da bahsettiğim gibi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Filmin başkahramanı aynı zamanda anlatıcımız 
Henry Hili(Ray Liotta)'dir. Çocukluğundan başlayarak mafya işlerine nasıl girdiğini ve bu işlerin nasıl 
ve kimler tarafından döndüğünü tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Filmin başında Henry henüz küçükken 
görürüz. Mahalleden tanıdığı mafyalara ne kadar özendiğini ve onalr gibi olmak istediğini anlatır. 
Küçük ve fakir bir çocuğun gözünden mafyacılığın ışıltılı dünyasına tanıklık ederiz. Tüm paralar, 
istediğini yapma özgürlüğü ve belki de en önemlisi insanların göstermiş olduğu saygı, güce duyulan 
saygı. Tüm bunlar Henry'nin bu işlerle içli dışlı olmasını sağlamıştır. Bu da hiç şüphesiz gerçekçi bir 
anlatımdır. Fakat ilk sahnede Henry'yi büyümüş ve arabasında ceset taşırken görürüz. Bu ardı ardına 
gelen bu iki olay örgüsü bize Henry'nin yaşamış olduğu çelişkiyi belki de hayal kırıklığını 
göstermektedir. 

Filmin ikinci kısmında artık Henry büyümüş ve işlerin iyice içine girmiştir. Jimmy(Robert de Niro) 
ve Tommy(Joe Pesci) ile tanışmış ve onlarla önlerine gelen herkesi soyuyorlardır. Henry bundan gayet 
memnun bir haldedir. Etrafındaki herkes ona saygı göstermekte ve hayatı gayet yerinde gitmektedir. 
Burada Scorsese sayesinde mafya içi arkadaşlıkları ve kurulan ilişkileri yakından görme şansına 
erişiriz. Özellikle Joe Pesci'nin canlandırdığı Tommy karakteri filme oldukça eğlence katmaktadır. 


Ve tabi suç filmlerinin olmazsa olmazı bu filmde de olacaktır. Bir kadın hikayemizin içine girecektir. 
Henry ile film boyunca fırtınalı bir ilişkileri olan Karen(Lorraine Bracco) da hikayeye ortak olur ve 
Henry ile anlatıcı rolünü üstlenir. Bu sayede seyirciye bir kadının gözünden hikayeyi izleme ve anlama 
şansını verir, Karen'a göre bu işler tehlikeliydi ama çok kazandırıyordu ve çoğu kez saygı duyulasıydı. 
Dolayısıyla onun açısından bu konuda sorun yoktu. Sorun Henry'nin onu aldatmasıydı. Mafyaların 
böyle huyları vardır. Karen bunu da biliyordu ama bunu kabullenmek yani kocasının onu aldattığını 
kabullenmek, kocasının hırsız, serseri, katil ve uyuşturucu kaçakçısı olduğunu kabullenmekten daha 
zordu. Bencilce bir çelişki. Hikayeye geri dönecek olursak,, başta bahsettiğim o mafyanın ışıltılı gücü 
artık kötü tarafını gösterecektir. Çünkü Tommy gibi dengesiz bir insana verilen güç bu kadar fazla 
olunca yaptığı hatalar da pahalıya mal olacaktır. Hikayenin gidişatı bakımından burada daha fazla şey 
konuşmam “spoiler? vermem demek olacağı için bundan sonra hikayeden çok filmin bütünü hakkında 
konuşacağım. 

Şu tartışma Godfather'dan beri her mafya filminde ortaya çıkıyordur. Size bitmeyen bir geyik 
sunuyorum: Bu tür filmler mafyacılığa mı özendiriyor? Kanun kaçaklarını olduğundan daha mı sevimli 
gösteriyor? Bu tartışma filmden filme değişse de ana hattı hep aynıdır. Bana kalırsa bu çok saçma bir 
tartışma çünkü bu tartışmanın bir muhatabı yok. Yani diyelim ki öyle mafyacılığa özendiriyor. Bununla 
yönetmeni suçlamak, televizyonda küfür ediyorlar diye programı suçlamaya benzer. İkisi de aynı 
derecede saçma. Yönetmenin topluma iyiyi, güzeli veya daha “yasalı'nı göstermek veya dikte etmek 
gibi bir görevi yoktur. Sinemanın da böyle bir görevi yoktur. Yönetmenin de sinemanın da tek amacı 
seyirciye gerçeği göstermektir. Bir filmin kalite kontrol katmanlarından en önemlisi gerçekliği ne kadar 
yansıttığıdır. O yüzden bu tür bir suçlamayla herhangi bir yönetmeni veya sanatçıyı suçlamak oldukça 
saçmadır. Dolayısıyla bu filmde Scorsese hikayeyi gerçekçi bir şekilde yaşıtmış mı yoksa seyircinin 
gözüne hoş gelsin diye bazı gerçekleri olduğundan farklı bir şekilde mi göstermeye çalışmış ona 
bakılmalıdır. Benim fikrim, bazı Amerikanvari diyalog oyunları olmasına rağmen özellikle karakterler 
ve o mafya dünyasını yaratması ve bizlere hissettirmesi açısından oldukça başarılı bir iş çıkarmıştır. İlk 
soruyu böyle sert ve kesin cevaplarken ikinci soru, söz konusu Amerikan filmi olduğu için bocalıyorum 
ve muhtemelen evet diyorum. Godfather'dan beri -ki o da dahildir- bu tür mafya filmleri, mafyatik 
adamları ve onları yaptığı işi bir şekilde haklı veya sevimli olarak göstermektedir. Haa, bununla ilgili 
yine yukarıdaki şeyi söyleyeceğim. Bu tamamen yönetmenin tercihi bunun tersini yapması konusunda 
onu zorlayamayız. Ama işte yönetmenler böyle davranınca böyle bir tavır alınca, film gerçekliğini 
kaybediyor en azından benimde gözümde. Yani bu tartışma uzar gider vesselam. En iyisi siz filmi 
izleyin. Film, her şeye rağmen çok güzel, eğlenceli. Bu hiç bilmediğimiz dünya hakkında bize çok fazla 
bilgi vermekte. Hem de Scorsese tarzıyla. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu da benim son “iyi 
seyirler'im. 
İyi seyirler... 
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.- OEŞEKARISI FABRİKASI 


“BIyih'ı öldürdükten iki yıl sonra küçük kardeşim Paul'ü öldürdüm, ama Biyihn ölümü ile karşılaştırınca 
daha mühim, daha farklı sebeplerim vardı. Bir yıl sonra da birdenbire gelen bir istekle aynı şeyi Esmerelda 
için yaptım. Şu ana kadarki skorum, üç. Yıllardır kimseyi öldürmedim, böyle bir niyetim de yok. Öyle bir 
dönem geldi ve geçti,” 

İskoçya kıyılarının tecrit edilmiş bir adasında geçen romanımız, temelde üç kişi etrafında dönüyor. Garip 
deneyleri yüzünden üniversiteden atılmış hippi bir baba, akıl hastanesinden kaçarak eve dönmeye çalışan bir 
ağabey ve 9 yaşına kadar üç cinayet işlemiş, devlette kaydı olmayan tombul Frank. Frank, adadaki yalnız 
günlerinde geriye dönüşler yaparak babasının takıntılarını, annesinin sorumsuzluğunu, ağabeyi Eric'in aklını 
kaçırma hikâyesini, penisinin bir kazaya kurban gitmesini, kadınlara olan nefretini ve tabii ki cinayetlerini 
anlatıyor bize. 

“Bir ölüm daima heyecan vericidir, size daima canlı olduğunuzu hissettirir. Ne kadar savunmasız ve ne 
kadar şanslı olduğunuzu da... Ancak size yakın birinin ölümü, başka bir zaman olsa asla affedilmeyecek 
küçük delilikler yapmanız için iyi birer bahanedir. Gerçekten kötü davranıp yine de herkesin sempatisini 
kazanmak ne kadar büyük bir keyif!” 

Adadaki izole hayatında tüm yalnız çocuklar gibi fantezilerle dokuduğu mitik bir dünya yaratıyor Frank. 
Fakat şiddet, zulüm ve ölümden oluşuyor onun dünyası. Zekice rastlantılar planlayarak iki kuzenini ve 
kardeşini öldürüyor. Eşekarısı fabrikası adını verdiği, saat kadranı üzerine kurulmuş, eşekarılarına kendi 
ölümlerini seçebilecekleri bir idam kapısı açan mekanizmayı oluşturuyor. Ayrıca adada avladığı çeşitli 
hayvanların kafalarını sopalara geçirerek bu gözcülerin ona gelecekten haber getirdiğine inanıyor. 

“İntikam beklenen sonucun tam aksini doğurur, direnişi kırmak yerine kışkırtır.” 

Banks, çocuk ve şiddet temasını rahatsız edici derecede iyi bir şekilde ele alıyor. Gotik tarzın özelliklerini 
Kullanarak eleştiriyor çocuk masumiyeti algısını. Ayrıca akıllardan silinmeyecek, muazzam ve sarsıcı bir. 
sonla uğurluyor okuyucuyu. 

“Cidden aptal oldukları için koyunları nasıl aşağıladığımı hatırlıyorum. Onları sürekli yerken görüyordum. 
Sürekli yiyorlar başka hiçbir şey yapmıyor gibiydiler. Köpeklerin tüm bu yün kırpıntılarından daha akıllı 
olduklarını düşünürdüm. Onları kovalar ve koşturduklarını gördüğümde de gülerdim, saçma sapan 
durumlarda nasıl tepki verdiklerini izlerdim. Pirzola olmayı kesinlikle hak ettiklerini ya da yün 
makinelerinin onlar için en iyi şey olduğunu dü düm. Gerçekte koyunların neyi temsil ettiğini nihayet, 
anladığımda yıllar geçmiş ve bu geçen zaman uzun ve yavaş bir süreç olarak hafızamda kalmıştı. Onlar 
aptallıklarından böyle değillerdi; bizim gücümüz, açgözlülüğümüz ve egolarımız yüzünden böylelerdi. ” 
Çocuk, vicdan gelişmediği sürece vahşidir. Yazarın da notunda belirttiği gibi; çocuklar da muhtemelen 
yetişkinler kadar şiddet düşüncesine yatkınlar; sadece bunları koyabilecekleri sofistike bir ahlaki çevreleri 
yok o kadar. 

Eşekarısı Fabrikası doğduğumuz, nefretle ve korkuyla ağlamaya başladığımız ilk andan beri içimizde olan o 
katıksız şiddet duygusunu saf bir şekilde adalet sağlama aracı olarak kabullenen bir çocuğun hikâyesidir. 
“Hepimiz kendi fabrikamızda bir koridora girdiğimizde, kaderimizin belirlendiğine inanabiliriz; ama bir. 
kelime, bir bakış, bir boşluk; her şey onu tamamıyla değiştirebilir ve mermer sarayımız bir lağıma, fare 
deliğimiz altın bir salona di verir. Varacağımız nokta aynıdır, ama hepimizin yolculuğu farklıdır ve biz 
yaşayıp büyüdükçe değişir. Ben senelerce önce bir kapının arkamdan kapandığını düşünmüştüm: meğer 
hala kadranın üzerinde yürüyormuşum. Şimdi kapı kapanıyor ve yolculuğum başlıyor. © 


İyi okumalar. 


Müzik Köşesi 


Merhaba. Bu köşedeki son yazım bu. Daha doğrusu hazırladığım son liste. 
Yaklaşık bir yıllık süreçte burada bir şeyler karalamaya çalıştım. Aynı zamanda 
şarkı listesi hazırlama hobimi de sizlerle paylaştım. Yazılarımla, listelerle veya 
herhangi bir konuyla ilgili fikrinizi benimle paylaşabilirsiniz. 

Şimdi veda vakti. On şarkılık bu kısa listeyi sizlere sunuyorum. Kendinize iyi 
bakın. 


PSINOSSALIST #10 
Paul McCartney - Jenny Wren 
Yaşar Kurt — Kamyonlar Kavun Taşır 
Morcheeba — Enjoy the Ride 
Redd — Mutlu Olmak İçin 
U2 —-I Still Haven't Found What I Looking For 
Stevie Wonder — Pastime Paradise 
MFÖ — New York Sokaklarında 
Fleet Foxes - Mykonos 
İhtiyaç Molası — Ay 
Selçuk Ural — Güle Güle Sana 
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